
Jaarverslag Mitch Don – Jeugdcoördinator 

Als jeugdcoördinator kijk ik terug op een geslaagd jaar waarin we de lijn die vorig jaar in is 
gezet hebben doorgetrokken wat betreft jonge coaches en een bredere vrijwilligersgroep. 
Vorig jaar heb ik hiervoor mijn respect en bewondering al geuit, maar dat geldt dit 
jaar uiteraard weer. Knap hoe zij het hele jaar door hiervan leerden en elke week weer 
betere trainingen neerzetten. Het begrip en de dankbaarheid hiervoor mag mijns inziens 
nog wel wat meer geuit worden vanuit leden en ouders/verzorgers. 
Uiteraard ook wederom mijn dank naar Iedereen die al jaren wat voor de club betekent 
en ook dit jaar weer een grote rol heeft gespeeld in het ontwikkelen van heel veel 
jeugdtalenten! 
Door jullie is basketbal mogelijk in het Westland. 
 
Ik kijk terug op het soepelste jaar tot nu toe als bestuurder, en dat is luxe.  
Bewust heb ik me wat minder in de zaal laten zien, mede omdat ik in september ook 
nog met een opleiding begonnen ben. Dit is na wat opstartproblemen eigenlijk heel 
goed opgepakt door het collectief, wat een boel rust gaf.  
 
De teams waren vrijwel geheel bezet met coaches en trainers, en er waren geen grote 
problemen. Veel van de problemen konden we snel tackelen, waardoor de sfeer goed 
was. 

Nieuw dit seizoen was dat we ook een inspiratieavond voor onze coaches hebben 
kunnen verzorgen met sprekers. Dit zijn zeker ideeën die we vaker willen gaan 
neerzetten. 
 
De gezonde groei heeft zich doorgezet onder de jeugd, en vooral de jongste jeugd klapt 
uit zijn voegen. Waar vorig jaar onze groep vrijwilligers voldoende groeide, lopen we hier 
wel tegen een flinke uitdaging aan voor komend seizoen. We hebben al vaker uit 
andere vaatjes moeten tappen (ouders, bijvoorbeeld) en zullen dat ook moeten 
blijven doen.  
 

Wat de faciliteiten betreft zijn we ook weer een extra stap de goede richting in 
gegaan.  
De Sosefhal hebben we op gunstigere tijden kunnen huren dan voorheen, én voor 
volgend seizoen weer een uitbreiding kunnen maken zodat we wat meer lucht 
krijgen. Ook zijn er mooie afspraken gemaakt in de constructie van de zaalhuur, 
waardoor we soepeler kunnen gaan worden in het aantal uren dat we afnemen en 
de vrijheid die we in de hal hebben. We werken met een ‘all-in’ contract, wat ons 
ook meer gelegenheid biedt op het aanbieden van trainingen en events buiten de 
reguliere tijden. 

Daarnaast wellicht nog het mooiste nieuws: de baskets op veld 2 én de rolbaskets zullen 
deze zomer vervangen gaan worden voor mooie nieuwe spullen. 

Persoonlijk hoogtepunt is natuurlijk het succes van de damestak, die we hebben 
kunnen uitbreiden naar twee zelfstandige teams en er is zelfs potentie voor een 



VU12. Hiermee voegen we een mooie lijn toe aan onze identiteit en jeugdtak.  
Volgend jaar speelt de VU16.1 weer in de 3e divisie, met het plan om na de Kerst 
wellicht zelfs de 2e divisie aan te vallen! 

Een laatste belangrijke toevoeging dit seizoen was het boetesysteem voor het missen 
van taken. Op één incident na, zijn alle taken gedekt geweest sinds de introductie 
hiervan. 
Uiteraard had ik liever gehad dat dit niet nodig was, maar het effect is overduidelijk.  
Dit geeft rust op de speeldagen, en dat is meer dan welkom!  

Mijn persoonlijke dank gaat ook uit naar Gunnar en Roxanne (moeder van Willum), 
die een deel van mijn takenpakket over hebben genomen op commissie basis.  
 
Ik wil blijven benadrukken: 
Een vereniging is een plek waar iedereen mee kan doen en beslissen. Dit vindt plaats op 
de georganiseerde momenten, zoals bijeenkomsten voor de oudercommissie waar een 
ieder zijn input kwijt kan bij de teamouder. Een ingezonden stuk richting het bestuur kan 
tevens ook altijd besproken worden op een bestuursvergadering, en daarnaast hebben 
we jaarlijks een ALV waar iedereen zijn stem kan laten gelden. 

Mijn vraag is dan ook aan iedereen om de vereniging niet complexer te maken dan nodig. 
Laten we het gesprek open houden, en vooral al het gedoe onder de waterlijn 
achterwege laten. 

 

 
Als we dan verder vooruitblikken dan kijk ik naar een seizoen waarvan we weten dat het 
op het gebied van coaches en trainers erg krap wordt. Hier vragen we iedereen die iets 
wil bijdragen om zich te melden bij Xabi of bij mij.  
We kunnen alle handjes gebruiken, en zullen creatiever moeten worden in hoe 
trainingen en coaching verdeeld wordt. 
 
Veel van jullie was het waarschijnlijk al opgevallen, maar Xabi gaat het stokje van 
mij overnemen. In de praktijk is hij hier al druk mee bezig geweest, maar vanaf de 
ALV zal hij (als er geen tegengeluid komt) de taak van jeugdcoördinator 
overnemen. 
Mijn rol zal ook een stoeltje opschuiven, en (zonder tegengeluid) zal ik de rol van 
voorzitter gaan bekleden.  

 
Al met al denk ik genoeg moois om op terug te blikken en naar uit te kijken. 
Ik ben ontzettend trots op wat we als vereniging neer hebben gezet de laatste jaren, en 
wil dan ook iedereen nogmaals verzoeken deze positieve punten te gebruiken door te 
bouwen naar wat moois. 


